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"Voortaan al de dagen 
der aarde zullen zaaiing 
en oogst, en koude 
en hitte, en zomer en 
winter, en dag en nacht, 
niet ophouden". 
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naar de Bond tegen vloeken,  
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• boekje “Spreuken, tijdloze wijsheid”
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd.

Prijswinnaars K&B april 2024
A. de Vree, Veenendaal
M.J. Paardekoper, Goes
W. van der Veen, Walterswald
H. van der Wilt, Mijdrecht
D. ten Hove, Rijssen

Woordzoeker

Colofon

Voorzitter: drs. L.B.C. Boot
Directeur: Kees van Dijk
Redactie: Bond tegen vloeken
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
www.bondtegenvloeken.nl 
info@bondtegenvloeken.nl
T 0318 512 002
IBAN NL58 INGB 0000 85 2091

Genesis 8:22
Op 5 oktober is het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi in het 
Topsportcentrum in Rotterdam.  
Wil jij meedoen en ben je 16 jaar of 
ouder? Geef je dan op via  
www.bondtegenvloeken.nl. 
Wees er snel bij, want vol = vol. 

Voetbaltoernooi

U kunt ons vinden op…
familiedagen Gorinchem
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Als je alle woorden gevonden hebt, 
krijg je een complimentje.

Oplossing:

Wij komen graag dit winterseizoen bij u langs om een training, presentatie of lezing te 
geven. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Het land in Nieuwe teamleden

Mijn naam is Lydia, ik ben getrouwd en ik heb een 
dochtertje. Sinds april werk ik als office manager op 
het kantoor van Bond tegen vloeken. Dit houdt in dat ik 
wijzigingen in de administratie bijhoud, meedenk over 
de nieuwsbrief en u mij aan de telefoon krijgt als u belt. 
Ik vind het heel fijn om me in te kunnen zetten voor de 
Bond tegen vloeken en op deze manier te helpen om op 
te komen voor Gods Naam en respectvol taalgebruik.

Mijn naam is Matthias Bogerd, ik ben 24 jaar oud en woon in 
Amerongen. Ik ben in april gestart bij de Bond tegen vloeken 
als voorlichter. De komende tijd houd ik mij bezig met 
markten en events. Daarnaast ondersteun ik vrijwilligers. 
Ik vind het goed om te zien hoe de Bond het gesprek wil 
aangaan en aan het denken wil zetten. Natuurlijk hoop ik 
met onze aanwezigheid op verschillende markten en events 
hieraan bij te dragen.         

Dit jaar zijn we met schijven schuiven 
voor respect te vinden op markten en 
events. Dit is een aangepast sjoelspel, 
waarin de buitenste twee banen staan 
voor scheld- en vloekwoorden en de 
binnenste twee banen staan voor de 
vruchten van de Geest. Doel van het 
spel is om in de binnenste twee banen 
te scoren. Door het spelen van het spel 
beseft iedereen zich hoe makkelijk het is 
om slechte woorden te spreken.

Staphorst
In Staphorst is ons evenementenseizoen 
begonnen. Hoewel het regenachtig was, 
zijn we met veel mensen in contact 
gekomen. Daarnaast hebben we met 
kinderen schijven kunnen schuiven 
en kunnen praten over taalgebruik. 
We hebben ook leden van de lokale 
werkgroep ontmoet.

Opwekking
Opwekking was een drukbezocht 
evenement. Op vrijdag, zaterdag 
en maandag hebben we onze stand 
bemenst en hebben we veel bezoekers 
verteld over ons werk. Veel kinderen en 
ook hun ouders hebben meegedaan aan 
schijven schuiven voor respect.

Strandheem 
Op Strandheem stonden we met onze 
stand. We hebben ook de workshop 'De 
kracht van woorden' gegeven. Hierin 
dachten we met de deelnemers na over 
welke impact hun woorden hebben.

Terdege Zomerfair
Op de Terdege Zomerfair hebben we vier 
mooie dagen gehad met prachtig weer. 
Rond kasteel Groeneveld hebben we 
met veel donateurs gesproken, boekjes 
uitgedeeld en met jong en oud gesjoeld.

Volleybaltoernooi
Op zaterdag 25 mei streden 25 teams 
voor de winst tijdens het jaarlijkse 
volleybaltoernooi. Het toernooi kende 
twee winnaars; team 'De IJssel verbindt' 
en het team 'La Garenne'. Het was een 
geslaagde dag!

Borden langs de weg 
Weet u het nog? Zulke 
borden staan nabij 
(snel)wegen. Soms zijn 
de borden verzakt en 
niet meer onderhouden. 
Wij weten niet alle 
posities van de borden. 
U kunt ons helpen! Weet u een plek 
waar een bord staat dan ontvangen 
wij graag de plaatsaanduiding met 
een foto. U kunt mailen naar info@
bondtegenvloeken.nl. 
Zo kunnen wij het bord laten 
herstellen of vervangen. 



Bond tegen vloeken sprak met de 
werkgroep in Staphorst. We vroegen hen 
naar het werk wat ze doen en wat hun 
drijfveren zijn.

Kunnen jullie je kort introduceren?
Werkgroep Staphorst heeft momenteel 
zes leden. We zijn sinds 1996 actief als 
werkgroep en komen uit verschillende 
kerken in Staphorst, zodat er in al deze 
kerken aandacht gegeven kan worden aan 
het werk van Bond tegen vloeken.

Wat motiveert jullie om als werkgroep 
actief te zijn voor Bond tegen Vloeken?
We vinden het allemaal belangrijk om 
bij te dragen aan de samenleving. Toen 
we werden gevraagd om deel te nemen 
aan deze werkgroep, werd geacht na te 
denken over respectvol taalgebruik en 
het misbruiken van Zijn Naam. We vinden 

het mooi dat we op deze manier aandacht 
kunnen geven aan respectvol taalgebruik 
binnen ons dorp. En door het werk dat 
wij doen, steunen we direct het werk dat 
Bond tegen vloeken landelijk doet.

Jullie zijn een actieve werkgroep.  
Wat doet jullie werkgroep?
Ons hoofddoel is om geld op te halen 
voor Bond tegen vloeken. Dit doen we 
door drie jaarlijks terugkerende acties 
te organiseren. Tegen kerst hebben we 
de papevlaaienactie. We verkopen dan 
vlaaien en koeken van een lokale bakker 
waar mensen met een beperking werken. 
Zo wordt de bestelling een tweezijdige 
bijdrage, zowel de Bond als de bakkerij 
steunen we hiermee. 
De tweede actie is met Vaderdag, de 
papagaaienactie. Mensen kunnen vlees 
van de plaatselijke slagerij bestellen. 
Daarnaast kunnen mensen variërende 

Overdenking

In het boek Exodus neemt de Naam van 
God een bijzondere plek in, omdat dit het 
eerste Bijbelboek in de Bijbel is waarin 
God Zelf Zijn Naam onthult. In Genesis 
waren de aardbewoners wel bekend 
met de Naam van de HEERE omdat er 
verschillende keren staat dat ze de Naam 
van de HEERE aanriepen. Echter Jakob 
krijgt de Naam van God niet te horen als 
hij daar na zijn nachtelijke worsteling om 
vraagt. En tegen Mozes zegt God dat Hij 
Zich met het wezen van Zijn Naam nog 
niet eerder bekend heeft gemaakt. 

In Exodus, het boek van de bevrijding, 
beantwoordt God wel de vraag naar Zijn 
Naam. In een uitzichtloze situatie in de 
geschiedenis van Israël ontboezemt 
de HEERE Zijn Naam. De Israëlieten 
zijn moedeloos en murw geworden, de 
harde en eindeloze slavendienst van 
Egypte heeft hen het zicht op verlossing 
ontnomen. Hun geschreeuw om hulp lijkt 
zinloos te zijn. 

Enkele honderden kilometers verderop, 
buiten het zicht van de Israëlieten, wordt 
echter zichtbaar dat de benarde toestand 
van de Israëlieten de Eeuwige wel aan 
het hart gaat. Bij het mysterie van de 
brandende braamstruik zegt God dat 
Zijn oren en ogen gericht waren op het 
lijden van Zijn volk en dat nu het moment 

aanbreekt dat Hij daar verandering in 
gaat aanbrengen. Op die heilige plek bij 
de braamstruik komt God Zelf naar het 
volk Israël toe in de roeping van Mozes 
en in de bekendmaking van Zijn Naam. 

God openbaart Zich daar in die woestijn 
voor Israël nog in het verborgene. Na veel 
tegenwerpingen durft Mozes het aan om 
te gaan in die Naam. Echter, als Mozes in 
deze Naam spreekt bij de Farao, gebeurt 
het omgekeerde van wat God heeft 
beloofd en wordt de situatie alleen maar 
erger. Het volk laat de hoop niet meer 
aanwakkeren. Wat heb je aan een God met 
zo’n Naam als je er niets van merkt en je 
crisis nog hopelozer wordt? 

Dan komt de HEERE opnieuw en zegt 
tegen Mozes dat Zijn Naam en Zijn 
verbond de garantie zijn voor verlossing 
en bevrijding. De ‘Ik ben die Ik ben’ heeft 
het eerste en het laatste woord en toont 
dat. Zijn Naam heeft ongekende kracht 
en geeft verrassende wendingen. In Zijn 
Naam verdampt elke onmogelijkheid, 
ook als Hij ‘vertoeft’. Die aanmoediging 
en belofte hebben we nodig als het 
geloof in de kracht van Zijn Naam wordt 
aangevochten en bestreden. 

Petronelle Baarda

Interview

Een frisse actie voor frisse taal!

Nadenken en stoeien over taalgebruik met VSO leerlingen

In april mochten we gastlessen geven 
op het Groen van Prinstererschool in 
Katwijk aan Zee. Na de lessen zijn de 
leerlingen enthousiast in actie gekomen 
om pepermunt te verkopen voor 
Klassetaal. De eerste lading pepermunt 
was snel verkocht, dus werden er nog 
meer pepermuntdoosjes bijbesteld. Het 
resultaat van de verkoop is een bedrag 
van ongeveer € 3.000,-! Dit geld kunnen 

we goed gebruiken om de lessen van 
Klassetaal te geven. Alle leerlingen die 
meededen, kregen een frisbee en de 
20 leerlingen die het meeste hebben 
verkocht, kregen ook een beachball setje.

Alle leerlingen van de Groen van 
Prinstererschool: heel hartelijk bedankt 
voor jullie inzet!

Al enige tijd start ik de gastlessen met 
een ‘Kletspot’. In deze pot zitten kaartjes 
met daarop stellingen. Deze kaartjes 
leggen een mooie basis voor gesprekken 
over taalgebruik en respect. Afgelopen 
maart was ik bij het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. De leerlingen lieten aan het 
begin van de les duidelijk merken dat 
ze helemaal niet van plan waren om 
serieus mee te denken over respectvol 
taalgebruik. Ze begonnen lacherig en 
gaven ongenuanceerde antwoorden. 

Maar de kaartjes brachten een 
verrassende wending in hun gedrag. 
Leerlingen begonnen serieuzer te 
reageren en andere leerlingen haakten 
daarop in. We hadden prachtige 
gesprekken over en weer, over woorden 
als: God en Jezus, kanker en homo. 
Mooi om op deze manier zaadjes te 
planten. Ik vroeg na de les aan de 
begeleiders of zij de plantjes willen 
onderhouden en onkruid willen wieden. 

Meer info: 
www.klassetaal.nl

V.l.n.r.: Jacolien Kisteman, Janneke Bisschop, 
Alike Dunnink, Bert Mokken, André Beeke, 

Hendrik-Jan Mokken

Een nieuwe campagne is in ontwikkeling! En dat is hard nodig. In 
de samenleving worden vloek- en scheldwoorden steeds meer 
gedachteloos gebruikt. Met deze campagne hebben we opnieuw 
een boodschap voor de samenleving. We doen een appèl op 
mensen en zetten aan tot nadenken; ‘#Weetwatjezegt!’. De Bond 
tegen vloeken is vóór respectvol taalgebruik en daarmee tégen godslasterlijk en 
grof taalgebruik. De campagne wordt dit najaar gelanceerd in de openbare ruimte, 
op sociale media en op de scholen waar we gastlessen geven.

De rode draad van de campagne komt terug in de scheuren die zichtbaar 
zijn op de poster. De scheuren laten zien dat wanneer je vloekt of scheldt dit 
onherstelbaar is. Je kunt met woorden iemand kwetsen. Ook al zeg je sorry, je 
kan het niet meer ongedaan maken. Ook in je relatie met God beschadigt er iets 
wanneer je vloekt. Gods naam is heilig, vloeken schaadt de heiligheid van God. 

Een campagne ontwikkelen en uitrollen, vraagt veel inzet en geld. 
Uw (financiële) steun is daarbij onmisbaar! Mogen wij op u rekenen?

Kees van Dijk, directeur

Campagne 2024

producten bestellen, bijvoorbeeld 
autowasproducten of gereedschap. Op 6 
scholen in Staphorst wordt de bestellijst 
uitgedeeld en ook op de nieuwssite van 
Staphorst maken we hiervoor reclame. 
Ook delen we als werkgroepleden de 
actie op Facebook. Op de achterkant van 
de bestellijst is een kleurplaat voor een 
kleurwedstrijd afgedrukt. Met dank aan 
de lokale speelgoedwinkel kunnen we 
jaarlijks drie leuke prijsjes weggeven.
De laatste actie is ons jaarboekje. 
Hierin geven we donateurs en sponsors 
informatie over onze activiteiten. 

Hebben jullie plannen voor de toekomst?
We denken momenteel na over een 
alternatief voor het jaarboekje, omdat het 
donateursaantal afneemt en het bereik 
minder groot is. Als iemand ideeën heeft 
zijn die natuurlijk welkom.

In een van onze jaarboekjes staat:  
“Er is vooral veel reden om de Heere God 
te danken voor alles wat hij gaf en geeft. 
Hij gaf de kracht, creativiteit, de wil en de 
mogelijkheid om ons in te zetten.” Onder 
het besef van die dankbaarheid hopen wij 
door te gaan met ons werk voor de Bond 
tegen vloeken.

Werkgroep Staphorst

“Gaan we ons aan de samenleving aanpassen of gaan 
we de samenleving vormen?” Dat laatste doen wij als 
gastdocenten van KlasseTaal. In afhankelijkheid en in 
Zijn Kracht, mogen we grote dingen verwachten.
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Werkgroep Staphorst

“Gaan we ons aan de samenleving aanpassen of gaan 
we de samenleving vormen?” Dat laatste doen wij als 
gastdocenten van KlasseTaal. In afhankelijkheid en in 
Zijn Kracht, mogen we grote dingen verwachten.



Bond tegen vloeken sprak met de 
werkgroep in Staphorst. We vroegen hen 
naar het werk wat ze doen en wat hun 
drijfveren zijn.

Kunnen jullie je kort introduceren?
Werkgroep Staphorst heeft momenteel 
zes leden. We zijn sinds 1996 actief als 
werkgroep en komen uit verschillende 
kerken in Staphorst, zodat er in al deze 
kerken aandacht gegeven kan worden aan 
het werk van Bond tegen vloeken.

Wat motiveert jullie om als werkgroep 
actief te zijn voor Bond tegen Vloeken?
We vinden het allemaal belangrijk om 
bij te dragen aan de samenleving. Toen 
we werden gevraagd om deel te nemen 
aan deze werkgroep, werd geacht na te 
denken over respectvol taalgebruik en 
het misbruiken van Zijn Naam. We vinden 

het mooi dat we op deze manier aandacht 
kunnen geven aan respectvol taalgebruik 
binnen ons dorp. En door het werk dat 
wij doen, steunen we direct het werk dat 
Bond tegen vloeken landelijk doet.

Jullie zijn een actieve werkgroep.  
Wat doet jullie werkgroep?
Ons hoofddoel is om geld op te halen 
voor Bond tegen vloeken. Dit doen we 
door drie jaarlijks terugkerende acties 
te organiseren. Tegen kerst hebben we 
de papevlaaienactie. We verkopen dan 
vlaaien en koeken van een lokale bakker 
waar mensen met een beperking werken. 
Zo wordt de bestelling een tweezijdige 
bijdrage, zowel de Bond als de bakkerij 
steunen we hiermee. 
De tweede actie is met Vaderdag, de 
papagaaienactie. Mensen kunnen vlees 
van de plaatselijke slagerij bestellen. 
Daarnaast kunnen mensen variërende 

Overdenking

In het boek Exodus neemt de Naam van 
God een bijzondere plek in, omdat dit het 
eerste Bijbelboek in de Bijbel is waarin 
God Zelf Zijn Naam onthult. In Genesis 
waren de aardbewoners wel bekend 
met de Naam van de HEERE omdat er 
verschillende keren staat dat ze de Naam 
van de HEERE aanriepen. Echter Jakob 
krijgt de Naam van God niet te horen als 
hij daar na zijn nachtelijke worsteling om 
vraagt. En tegen Mozes zegt God dat Hij 
Zich met het wezen van Zijn Naam nog 
niet eerder bekend heeft gemaakt. 

In Exodus, het boek van de bevrijding, 
beantwoordt God wel de vraag naar Zijn 
Naam. In een uitzichtloze situatie in de 
geschiedenis van Israël ontboezemt 
de HEERE Zijn Naam. De Israëlieten 
zijn moedeloos en murw geworden, de 
harde en eindeloze slavendienst van 
Egypte heeft hen het zicht op verlossing 
ontnomen. Hun geschreeuw om hulp lijkt 
zinloos te zijn. 

Enkele honderden kilometers verderop, 
buiten het zicht van de Israëlieten, wordt 
echter zichtbaar dat de benarde toestand 
van de Israëlieten de Eeuwige wel aan 
het hart gaat. Bij het mysterie van de 
brandende braamstruik zegt God dat 
Zijn oren en ogen gericht waren op het 
lijden van Zijn volk en dat nu het moment 

aanbreekt dat Hij daar verandering in 
gaat aanbrengen. Op die heilige plek bij 
de braamstruik komt God Zelf naar het 
volk Israël toe in de roeping van Mozes 
en in de bekendmaking van Zijn Naam. 

God openbaart Zich daar in die woestijn 
voor Israël nog in het verborgene. Na veel 
tegenwerpingen durft Mozes het aan om 
te gaan in die Naam. Echter, als Mozes in 
deze Naam spreekt bij de Farao, gebeurt 
het omgekeerde van wat God heeft 
beloofd en wordt de situatie alleen maar 
erger. Het volk laat de hoop niet meer 
aanwakkeren. Wat heb je aan een God met 
zo’n Naam als je er niets van merkt en je 
crisis nog hopelozer wordt? 

Dan komt de HEERE opnieuw en zegt 
tegen Mozes dat Zijn Naam en Zijn 
verbond de garantie zijn voor verlossing 
en bevrijding. De ‘Ik ben die Ik ben’ heeft 
het eerste en het laatste woord en toont 
dat. Zijn Naam heeft ongekende kracht 
en geeft verrassende wendingen. In Zijn 
Naam verdampt elke onmogelijkheid, 
ook als Hij ‘vertoeft’. Die aanmoediging 
en belofte hebben we nodig als het 
geloof in de kracht van Zijn Naam wordt 
aangevochten en bestreden. 

Petronelle Baarda

Interview

Een frisse actie voor frisse taal!

Nadenken en stoeien over taalgebruik met VSO leerlingen

In april mochten we gastlessen geven 
op het Groen van Prinstererschool in 
Katwijk aan Zee. Na de lessen zijn de 
leerlingen enthousiast in actie gekomen 
om pepermunt te verkopen voor 
Klassetaal. De eerste lading pepermunt 
was snel verkocht, dus werden er nog 
meer pepermuntdoosjes bijbesteld. Het 
resultaat van de verkoop is een bedrag 
van ongeveer € 3.000,-! Dit geld kunnen 

we goed gebruiken om de lessen van 
Klassetaal te geven. Alle leerlingen die 
meededen, kregen een frisbee en de 
20 leerlingen die het meeste hebben 
verkocht, kregen ook een beachball setje.

Alle leerlingen van de Groen van 
Prinstererschool: heel hartelijk bedankt 
voor jullie inzet!

Al enige tijd start ik de gastlessen met 
een ‘Kletspot’. In deze pot zitten kaartjes 
met daarop stellingen. Deze kaartjes 
leggen een mooie basis voor gesprekken 
over taalgebruik en respect. Afgelopen 
maart was ik bij het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. De leerlingen lieten aan het 
begin van de les duidelijk merken dat 
ze helemaal niet van plan waren om 
serieus mee te denken over respectvol 
taalgebruik. Ze begonnen lacherig en 
gaven ongenuanceerde antwoorden. 

Maar de kaartjes brachten een 
verrassende wending in hun gedrag. 
Leerlingen begonnen serieuzer te 
reageren en andere leerlingen haakten 
daarop in. We hadden prachtige 
gesprekken over en weer, over woorden 
als: God en Jezus, kanker en homo. 
Mooi om op deze manier zaadjes te 
planten. Ik vroeg na de les aan de 
begeleiders of zij de plantjes willen 
onderhouden en onkruid willen wieden. 

Meer info: 
www.klassetaal.nl

V.l.n.r.: Jacolien Kisteman, Janneke Bisschop, 
Alike Dunnink, Bert Mokken, André Beeke, 

Hendrik-Jan Mokken

Een nieuwe campagne is in ontwikkeling! En dat is hard nodig. In 
de samenleving worden vloek- en scheldwoorden steeds meer 
gedachteloos gebruikt. Met deze campagne hebben we opnieuw 
een boodschap voor de samenleving. We doen een appèl op 
mensen en zetten aan tot nadenken; ‘#Weetwatjezegt!’. De Bond 
tegen vloeken is vóór respectvol taalgebruik en daarmee tégen godslasterlijk en 
grof taalgebruik. De campagne wordt dit najaar gelanceerd in de openbare ruimte, 
op sociale media en op de scholen waar we gastlessen geven.

De rode draad van de campagne komt terug in de scheuren die zichtbaar 
zijn op de poster. De scheuren laten zien dat wanneer je vloekt of scheldt dit 
onherstelbaar is. Je kunt met woorden iemand kwetsen. Ook al zeg je sorry, je 
kan het niet meer ongedaan maken. Ook in je relatie met God beschadigt er iets 
wanneer je vloekt. Gods naam is heilig, vloeken schaadt de heiligheid van God. 

Een campagne ontwikkelen en uitrollen, vraagt veel inzet en geld. 
Uw (financiële) steun is daarbij onmisbaar! Mogen wij op u rekenen?

Kees van Dijk, directeur

Campagne 2024

producten bestellen, bijvoorbeeld 
autowasproducten of gereedschap. Op 6 
scholen in Staphorst wordt de bestellijst 
uitgedeeld en ook op de nieuwssite van 
Staphorst maken we hiervoor reclame. 
Ook delen we als werkgroepleden de 
actie op Facebook. Op de achterkant van 
de bestellijst is een kleurplaat voor een 
kleurwedstrijd afgedrukt. Met dank aan 
de lokale speelgoedwinkel kunnen we 
jaarlijks drie leuke prijsjes weggeven.
De laatste actie is ons jaarboekje. 
Hierin geven we donateurs en sponsors 
informatie over onze activiteiten. 

Hebben jullie plannen voor de toekomst?
We denken momenteel na over een 
alternatief voor het jaarboekje, omdat het 
donateursaantal afneemt en het bereik 
minder groot is. Als iemand ideeën heeft 
zijn die natuurlijk welkom.

In een van onze jaarboekjes staat:  
“Er is vooral veel reden om de Heere God 
te danken voor alles wat hij gaf en geeft. 
Hij gaf de kracht, creativiteit, de wil en de 
mogelijkheid om ons in te zetten.” Onder 
het besef van die dankbaarheid hopen wij 
door te gaan met ons werk voor de Bond 
tegen vloeken.

Werkgroep Staphorst

“Gaan we ons aan de samenleving aanpassen of gaan 
we de samenleving vormen?” Dat laatste doen wij als 
gastdocenten van KlasseTaal. In afhankelijkheid en in 
Zijn Kracht, mogen we grote dingen verwachten.
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"Voortaan al de dagen 
der aarde zullen zaaiing 
en oogst, en koude 
en hitte, en zomer en 
winter, en dag en nacht, 
niet ophouden". 

Puzzel

Stuur de oplossing uiterlijk 15 oktober  
naar de Bond tegen vloeken,  
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal  
of mail naar info@bondtegenvloeken.nl onder 
vermelding van naam, adres,  
leeftijd en eventuele prijskeuze:  
• respectboek met frisbee voor kinderen
• boekje “Een boeket van 52 Goede Woorden"
• boekje “Spreuken, tijdloze wijsheid”
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd.

Prijswinnaars K&B april 2024
A. de Vree, Veenendaal
M.J. Paardekoper, Goes
W. van der Veen, Walterswald
H. van der Wilt, Mijdrecht
D. ten Hove, Rijssen

Woordzoeker

Colofon

Voorzitter: drs. L.B.C. Boot
Directeur: Kees van Dijk
Redactie: Bond tegen vloeken
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
www.bondtegenvloeken.nl 
info@bondtegenvloeken.nl
T 0318 512 002
IBAN NL58 INGB 0000 85 2091

Genesis 8:22
Op 5 oktober is het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi in het 
Topsportcentrum in Rotterdam.  
Wil jij meedoen en ben je 16 jaar of 
ouder? Geef je dan op via  
www.bondtegenvloeken.nl. 
Wees er snel bij, want vol = vol. 

Voetbaltoernooi

U kunt ons vinden op…
familiedagen Gorinchem

29 t/m 31 oktober
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Als je alle woorden gevonden hebt, 
krijg je een complimentje.

Oplossing:

Wij komen graag dit winterseizoen bij u langs om een training, presentatie of lezing te 
geven. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Het land in Nieuwe teamleden

Mijn naam is Lydia, ik ben getrouwd en ik heb een 
dochtertje. Sinds april werk ik als office manager op 
het kantoor van Bond tegen vloeken. Dit houdt in dat ik 
wijzigingen in de administratie bijhoud, meedenk over 
de nieuwsbrief en u mij aan de telefoon krijgt als u belt. 
Ik vind het heel fijn om me in te kunnen zetten voor de 
Bond tegen vloeken en op deze manier te helpen om op 
te komen voor Gods Naam en respectvol taalgebruik.

Mijn naam is Matthias Bogerd, ik ben 24 jaar oud en woon in 
Amerongen. Ik ben in april gestart bij de Bond tegen vloeken 
als voorlichter. De komende tijd houd ik mij bezig met 
markten en events. Daarnaast ondersteun ik vrijwilligers. 
Ik vind het goed om te zien hoe de Bond het gesprek wil 
aangaan en aan het denken wil zetten. Natuurlijk hoop ik 
met onze aanwezigheid op verschillende markten en events 
hieraan bij te dragen.         

Dit jaar zijn we met schijven schuiven 
voor respect te vinden op markten en 
events. Dit is een aangepast sjoelspel, 
waarin de buitenste twee banen staan 
voor scheld- en vloekwoorden en de 
binnenste twee banen staan voor de 
vruchten van de Geest. Doel van het 
spel is om in de binnenste twee banen 
te scoren. Door het spelen van het spel 
beseft iedereen zich hoe makkelijk het is 
om slechte woorden te spreken.

Staphorst
In Staphorst is ons evenementenseizoen 
begonnen. Hoewel het regenachtig was, 
zijn we met veel mensen in contact 
gekomen. Daarnaast hebben we met 
kinderen schijven kunnen schuiven 
en kunnen praten over taalgebruik. 
We hebben ook leden van de lokale 
werkgroep ontmoet.

Opwekking
Opwekking was een drukbezocht 
evenement. Op vrijdag, zaterdag 
en maandag hebben we onze stand 
bemenst en hebben we veel bezoekers 
verteld over ons werk. Veel kinderen en 
ook hun ouders hebben meegedaan aan 
schijven schuiven voor respect.

Strandheem 
Op Strandheem stonden we met onze 
stand. We hebben ook de workshop 'De 
kracht van woorden' gegeven. Hierin 
dachten we met de deelnemers na over 
welke impact hun woorden hebben.

Terdege Zomerfair
Op de Terdege Zomerfair hebben we vier 
mooie dagen gehad met prachtig weer. 
Rond kasteel Groeneveld hebben we 
met veel donateurs gesproken, boekjes 
uitgedeeld en met jong en oud gesjoeld.

Volleybaltoernooi
Op zaterdag 25 mei streden 25 teams 
voor de winst tijdens het jaarlijkse 
volleybaltoernooi. Het toernooi kende 
twee winnaars; team 'De IJssel verbindt' 
en het team 'La Garenne'. Het was een 
geslaagde dag!

Borden langs de weg 
Weet u het nog? Zulke 
borden staan nabij 
(snel)wegen. Soms zijn 
de borden verzakt en 
niet meer onderhouden. 
Wij weten niet alle 
posities van de borden. 
U kunt ons helpen! Weet u een plek 
waar een bord staat dan ontvangen 
wij graag de plaatsaanduiding met 
een foto. U kunt mailen naar info@
bondtegenvloeken.nl. 
Zo kunnen wij het bord laten 
herstellen of vervangen. 
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"Voortaan al de dagen 
der aarde zullen zaaiing 
en oogst, en koude 
en hitte, en zomer en 
winter, en dag en nacht, 
niet ophouden". 

Puzzel

Stuur de oplossing uiterlijk 15 oktober  
naar de Bond tegen vloeken,  
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal  
of mail naar info@bondtegenvloeken.nl onder 
vermelding van naam, adres,  
leeftijd en eventuele prijskeuze:  
• respectboek met frisbee voor kinderen
• boekje “Een boeket van 52 Goede Woorden"
• boekje “Spreuken, tijdloze wijsheid”
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd.

Prijswinnaars K&B april 2024
A. de Vree, Veenendaal
M.J. Paardekoper, Goes
W. van der Veen, Walterswald
H. van der Wilt, Mijdrecht
D. ten Hove, Rijssen

Woordzoeker
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IBAN NL58 INGB 0000 85 2091
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Topsportcentrum in Rotterdam.  
Wil jij meedoen en ben je 16 jaar of 
ouder? Geef je dan op via  
www.bondtegenvloeken.nl. 
Wees er snel bij, want vol = vol. 

Voetbaltoernooi

U kunt ons vinden op…
familiedagen Gorinchem
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het kantoor van Bond tegen vloeken. Dit houdt in dat ik 
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de nieuwsbrief en u mij aan de telefoon krijgt als u belt. 
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